
Liedjesteksten

Yuku en de 
Himalayabloem



Yuku
Ik vertrek en ga op pad
Ukulele in de hand
Zoekend naar het eeuwig licht
Van de Himalayabloem

Rat
Je begint in het riool
Meters diep onder de grond
Met een opmaat zit het goed
Zo gevangen in de blues

Yuku
Ja, ’t is waar, bij elk dier
Componeer ik een nieuw lied
De muziek die laat ons zien
Hoe te leven in harmonie

Konijn
Het konijn komt dan in beeld
Die met een rap haar woede deelt
Rijmend rebelleert zij trots
Dansend op tienduizend volt

Eekhoorn
De eekhoorn met amnesie
Die mee swingt vol energie
Zijn geheugen springt weer aan 
Zo laat die zijn wanhoop gaan

In koor
Dat is het, ja, ik vond een zaadje
Dat alle zorgen doet vervagen
Dat zaadje plant je in je hart
Het wordt een bloem, wacht het maar af

Vos
Dan de vos met haar warmte
Zo’n lieve en mooie dame
Tijdens een ballade
Word jij haar kameraad

Wolf
Na alles wat je hebt geleerd
Ben jij gearriveerd 
Bij de grote boze wolf
Zoals elk verhaal ontstond

Rock van Yuku 

Yuku
Maar de wolf, die speelt met mij
ziet me als prooi, als lekkernij
Ik ontsnap, moet van hem weg
Help me dan of ik heb pech

Dit verhaal leert ons een les:
Leef het leven, vergeet de rest
Ga ervoor, twijfel aan niets
En vooral niet aan een vriend

In koor
Dat is het, ja, ik vond een zaadje
Dat alle zorgen doet vervagen
Dat zaadje plant je in je hart
Het wordt een bloem, wacht het maar af

Dat is het, ja, ik vond een zaadje
Dat alle zorgen doet vervagen
Dat zaadje plant je in je hart
Het wordt een bloem, wacht het maar af

La, lalala
La, lalala
La, lalala
Lalalalala
La, lalala
Lalalalala
La, lalala
Lalalalala
La, lalala
Lalalalala
La, lalala
Lalalalala



Yuku
Jij bent zo klein    -      Voor deze aarde  
Maar zij vervult al wat je wenst 
Haar kracht is on-geëvenaard 
Ze geeft ons tijd   -   ’t is een geschenk  
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach zingt voor mij  

Vos
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach zingt voor mij  
  
Vos
Jij bent zo klein    -      Voor deze aarde  
Maar zij maakt al jouw dromen waar 
Zij draagt jou in   -  haar moederhart 
Wie voor ons kwam   -     omar-mt haar 
Het leven volgt   -   ieder seizoen 
Tot aan het allerlaatste licht 
 Dan gaat het uit, niets aan te doen 
 ’t Is best dat je  -  ervan geniet 
  
Yuku & Vos
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij  
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij  

Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij  
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij 
  
Yuku
Waarover maak   - jij  je zo druk? 
De toekomst, ach, dat zien we wel! 
  
Vos
Het hier en nu is al wat telt 
Dat is het, het ultiem geluk 

Yuku & Vos (samen)
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij  
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij  

Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij  
Mijn ogen toe   -    ik pluk de dag 
Die met een glimlach   -    zingt voor mij 

Ballade van de vos 
 De vos (Tine Embrechts) & Yuku (Lotte Villays) 



Yuku
 Je besteed je tijd het meest
 Aan ’t zoeken naar meer
 En je bent ge-Ïrriteerd
 Ontspan t o ch een keer
 De swing brengt je naar je doel
 Ook al vind je ’t raar
 Laat je leiden  -  door het gevoel 
 Beweeg je heupen maar!
 
 Beste vri-iend -  Laat het maar vrij -ij                     
 Dat ritme zal er  -  Voor je zijn
 Dat ritme, da-at zal  -  Er voor je zijn
 Yeah
 Vergeet niet da-at  -  Als je gestresst bent:
 Je bent je eigen dirigent
 Je bent volledig je eigen dirigent
 
 Hoe hard je ook zweet en zwoegt
 Soms zit het niet mee
 Maar het is meer dan genoeg
 Dat je het a-ccepteert
 Als je dan opeens blokkeert
 Probeer, ’t is hoe je het leert
 Wees niet zo geobsedeerd 
 Voel hoe je balanceert

SCAT (Yuku & Eekhoorn)
Toedoedap-toedoedap, toedoedap-toedoedaaap … 
Tagadap-tigidie … 
Soebiedoe-soebiedoebaaah …
Kiwidiepoepoe … 
Doebiedapapie … 
Tieradam-tieradam … 
Doedoebaddiepdoe … 
Doediededaptamdee … 

Yuku
 Oh, mijn vri-iend  -  Laat het maar vrij-ij           
 Dat ritme zal er  -  Voor je zijn
 Dat ritme, da-at zal  -  Er voor je zijn
 
 Vergeet niet da-at  -  Als je gestresst bent:
 Dat ritme kan je redding zijn
 Dat ritme, van swing en plezier 
 Dat ritme, van swing en plezier 
 Dat ritme, van swing en plezier 
 Kan je redding zijn

De swing van de eekhoorn
 Yuku (Lotte Villays) & de eekhoorn (Bent Van Looy)


